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Wat wil de schaakmoeder? 
 

De schaakvader gaat het maar om één ding: dat zijn kind de partij 
wint! Het liefst langs de weg die de trainer onderwezen heeft, maar 
als het incorrect is of dankzij een blunder van de tegenstander, dan 
maalt hij daar niet om. En of de zege tot stand komt door middel van 
langdurige positionele en strategische manoeuvres waarbij alle 
vlakken van het speelveld subtiel worden verkend, dan wel via het 
betere rechttoe rechtaan werk van een woeste koningsaanval – ook 
dat zal hem een biet zijn. Zolang het maar leidt tot de 
allesbevrijdende climax aan het eind: de matzet! 
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